
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Kerst op schoot 

11 december 2022, 11.30 uur 

 

http://kerkopschoot.nl/


Welkom 

We steken de kaars aan, want we zijn in de kerk. We zingen:   

 

 

 

 

Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons je licht. 

Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 

 

En we bidden: 

De kaars straalt blij, 

voor jullie en voor mij, 

we gaan zingen en we gaan bidden: 

Lieve God, kom in ons midden. 

Kijk eens wie daar is: Dat is Dominee Beer! Hij heeft een toga aan, dat 

is een soort jurk, met een gekleurde sjaal. Hij ziet er net zo uit als de 

dominee in de grote kerk. We gaan samen een liedje zingen en dan 

komt dominee Beer iedereen gedag zeggen! 
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Verhaal: Het kerstverhaal 

Maria en Jozef gaan met een ezeltje op reis. 

Dat moest, want ze moesten hun namen op laten schrijven in 

Bethlehem. Dat is de stad waar Jozef vandaag komt. Normaal zouden 

ze gaan lopen, maar Maria heeft een hele dikke buik. Daar groeit een 

baby in. Daarom mag ze op de ezel zitten. 

             Maria en Jozef op reis! 
           (melodie van: Er zaten 7 kikkertjes)  

          Maria heeft een dikke buik, 

          daar zit een baby in. 

          Hij is al bijna groot genoeg, 

          dan worden ze een gezin. 

          Maar eerst moeten ze ver op reis 

          de ezel draagt ze al. 

          Zo komen ze in Bethlehem 

          in een kleine stal. 

Maria en Jozef zoeken een plaats om te slapen, maar ze 

vinden niets… 

Bethlehem was heel ver weg en het was al laat toen ze aankwamen. Ze 

klopten aan deuren. Vroegen of ze daar mochten slapen. Maar alle 

plekjes waren al vol. Dan vinden ze iemand, die een plan heeft: ze 

mogen in zijn stal slapen. 

   Zoeken naar een slaapplek 
(melodie van: Op een grote paddenstoel) 

Heeft u soms een bed voor ons? Nee, er is geen plekje.  

Heeft u soms een bed voor ons? Nee, er is geen plaats. 

Ik heb wel een plannetje! Kom maar met mij mee! 

Je mag slapen in mijn stal samen met het vee. 
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In het veld passen de herders op de schapen. 

Het is nacht geworden en helemaal donker. De schapen slapen, maar 

de herders zorgen voor hen.  

           De herders en de schapen  
          (melodie van: Zeg ken jij de mosselman)  

        Herders zitten in het veld, 

        in het veld, in het veld. 

        Lekker warm bij het vuur, 

        ze passen op de schapen. 

Een engel vertelt de herders heel goed nieuws! 

Plotseling wordt het heel licht. Dat licht komt van een engel. Die engel 

komt heel fijn nieuws vertellen: Er is een heel speciale baby geboren! 

                         Een engel bij de herders 
                                            (melodie van: In Holland staat een huis) 

Een engel van de Heer (2x) 

Laat ons het nieuwtje 

horen: 

Er is een kind geboren. 

De herders gaan op zoek. 

Op bezoek bij de baby in de kribbe. 

In de kribbe ligt een baby. Het is de baby van Jozef en Maria. Dat is de 

bijzondere baby, die de engel bedoelde. De herders komen op bezoek 

en daarna vertellen ze aan iedereen dat hij geboren is. Zijn naam is 

Jezus! 

           Een kind is geboren, hoera!  
                   (melodie van: Er is er één jarig)  

     Een kind is geboren, hoera, hoera 

     Dat kun je wel zien, dat is hij. 

     De herders hebben een bezoekje gebracht 
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     en daarom zingen zij blij. 

     Een koningskind, hoera, hoera! (3x) 

Afsluiting 

Zo dat was het kerstverhaal. Wat bijzonder dat de herders de eersten 

waren, die bij baby Jezus op bezoek mochten komen. En wat fijn, dat 

ze het daarna aan iedereen doorverteld hebben. Dat was geboorte van 

Jezus en dat vieren we ieder jaar met Kerst nog steeds! 

Daar kun je ook ‘Dank je wel’ voor zeggen tegen God. Kerk Op Schoot is 

nu bijna afgelopen, maar voordat we naar huis gaan, bidden we 

samen: 

Lieve God, Dank U wel! 

Dat we samen mochten zingen en spelen 

samen horen, zien en voelen. 

We zijn blij, dat we mochten vieren met elkaar en met U. 

Blijft U bij ons als we straks weer verder gaan? 

Daarom bidden we nu samen: Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 


