
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: Het verhaal van Naomi 

12 oktober 2025, 11.30 uur 

http://kerkopschoot.nl/


Welkom 

We steken de kaars aan, want we zijn in de kerk. We zingen:   

 

 

 

 

Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons je licht. 

Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 

 

En we bidden: 

De kaars straalt blij, 

voor jullie en voor mij, 

we gaan zingen en we gaan bidden: 

Lieve God, kom in ons midden. 

Kijk eens wie daar is: Dat is Dominee Beer! Hij heeft een toga aan, dat 

is een soort jurk, met een gekleurde sjaal. Hij ziet er net zo uit als de 

dominee in de grote kerk. We gaan samen een liedje zingen en dan 

komt dominee Beer iedereen gedag zeggen! 
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Verhaal: Het verhaal van Naomi 

Dit is Naomi en dit is haar gezin 

Het verhaal van vandaag gaat over Naomi. Dit is het gezin van Naomi. 

Wie zien we allemaal? Haar man en twee zonen. Hoe ziet jullie gezin 

eruit? 

             God houdt van jou en mij 
       (Melodie: In Den Haag daar woont een graaf) 

         Wangetjes en neus en mond  

         voetjes en tien teentjes 

         kinnetje en buikje rond 

         en twee sterke beentjes. 

         God houdt van elk stukje jou 

         broertje, zus, meneer, mevrouw 

         papa, mama ook erbij 

         God die houdt van jou en mij! 

Naomi vlucht met haar gezin naar een ver land op zoek 

naar eten.  

Naomi en haar gezin wonen in Bethlehem. Maar er was een probleem: 

er is bijna geen eten. Ze hebben honger. Ze gaan op zoek naar een 

nieuwe plek om te wonen. Een plek waar wel eten is. Zoeken jullie 

mee? 

               Wij zoeken naar eten  
                    (Melodie: Vader Jacob) 

Honger, honger, (2x) 

Dorst, dorst, dorst (2x) 

Wij zoeken naar eten (2x) 

Water of broodkorst (2x) 
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Naomi woont heel lang in Moab, maar het gezin verandert 

daar ook heel erg. 

Eerst werd haar man, Elimelech, heel erg ziek en hij ging dood. 

Gelukkig had ze toen haar twee zoons nog. Machlon en Chiljon werden 

grote jongens en Naomi werd ouder. De jongens werden verliefd en 

trouwden allebei met een lief meisje. De één met Orpha en de ander 

met Ruth. Toen werden ook de jongens ziek en ze gingen allebei dood. 

    Heel veel jaren gaan voorbij  
      (Melodie: Op een grote paddenstoel) 

Heel veel jaren gaan voorbij. 

Wat komt daar nog na? 

Kleine jongens worden groot, 

trouwen Ruth en Orpha. 

Maar er is ook groot verdriet: 

de mannen zijn gestorven. 

De vrouwen zijn nu alleen: 

alle pret bedorven. 

Nu voelt Naomi zich alleen! Ze zegt: ‘Ik ga op reis en ga 

terug naar mijn eigen land.’ 

Jullie hebben een koffertje of tas meegenomen. Wat nemen jullie mee 

als je op reis gaat of misschien een nachtje gaat logeren? 
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      Naomi, ze gaat op reis  
    (Melodie: Op een klein stationnetje) 

Naomi, ze gaat op reis  

naar haar eigen land. 

Pakt haar koffer netjes in 

neemt hem in haar hand. 

Ruth en Orpha roept ze nu, 

stuurt ze t’rug naar huis. 

Nu kan ze op weg gaan 

en strakjes is ze thuis! 

 

Ruth zegt: Ik blijf bij jou en ga met jou mee! 

Naomi, Ruth en Orpha gaan samen op reis, maar Naomi weet heel 

goed hoe moeilijk het is om in een vreemd land te wonen. Daarom 

stuurt ze de twee vrouwen naar huis. Orpha gaat terug naar haar papa 

en mama. Maar Ruth niet. Zij gaat met Naomi mee! 

                           Samen zijn is echt fijn  
                   (Melodie: Kijk eens om je heen) 

           Kijk eens om je heen, 

           kijk eens om je heen: 

           We horen bij elkaar, 

           je bent niet alleen. 

           Want wij horen altijd samen, 

           Zeg maar ja en zeg maar Amen. 

           Knuffelen en samen zijn 

           Zo maken we het echt fijn! 
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Afsluiting 

Zo dat was het verhaal van Naomi en de reis, die zij gemaakt heeft. 

Volgende keer gaan we verder met dit verhaal. Dan horen we hoe 

Naomi en Ruth thuis komen. Dat is het verhaal van Ruth. 

Kerk op Schoot is nu bijna afgelopen, maar voor we weer naar huis 

gaan, bidden we samen: 

Lieve God, Dank U wel! 

Dat we hier samen mochten zijn om te zingen en spelen 

Om samen te horen, te zien en te voelen. 

We zijn blij, dat we hier mochten zijn met elkaar en met U. 

Blijft U bij ons als we straks weer naar thuis toe gaan? 

Daarom bidden we nu samen: Amen 

 

 
De komende viering staat gepland op: 

21 december 2025! 

Houd deze datum alvast vrij in jullie agenda! 

Heb je opmerkingen of suggesties voor KerkOpSchoot? 

Laat het ons weten!      

Sandra de Jong - Eilers (kos@kerk-de-ark.nl, 

010-4611655 of 06-40498393) 

Op de hoogte blijven van Kerk Op Schoot en andere 

activiteiten die in De Ark plaatsvinden? 

Abonneer je op de nieuwsbrief via www.kerk-de-ark.nl! 
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