
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema: 4 mannen en hun zieke vriend 

15 december 2024, 11.30 uur 

 

 

http://kerkopschoot.nl/


Welkom 

We steken de kaars aan, want we zijn in de kerk. We zingen:   

 

 

 

 

Kaars, jij mag branden. Je geeft aan ons je licht. 

Jij bent een teken: God houdt ons in het zicht. 

En we bidden: 

De kaars straalt blij, 

voor jullie en voor mij, 

we gaan zingen en we gaan bidden: 

Lieve God, kom in ons midden. 

Kijk eens wie daar is: Dat is Dominee Beer! Hij heeft een toga aan, dat is 

een soort jurk, met een gekleurde sjaal. Hij ziet er net zo uit als de 

dominee in de grote kerk. We gaan samen een liedje zingen en dan komt 

dominee Beer iedereen gedag zeggen! 
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Verhaal: 4 mannen en hun zieke vriend 

Een man was ziek en kon daardoor niet lopen. 

Deze man leefde in de tijd van Jezus. Toen was er ook nog geen rolstoel. 

Hij kon dus helemaal nergens heen zonder hulp van anderen. 

             Ik kan niet lopen . . .  
            (melodie: 1,2,3,4 hoedje van papier)  

‘k Kan niet lopen 

Hoe moet dat nou? (2x) 

‘k Kan niet lopen 

Hoe kom ik vooruit? 

Als iemand niet lopen kan 

kun jij misschien helpen dan? 

Zo komen we er toch samen uit! 

Maar deze man had 4 vrienden. 

Vrienden helpen elkaar en dat deden deze vrienden ook. 

                           Kijk eens om je heen 
                                     (melodie: Kijk eens om je heen) 

Kijk eens om je heen, 

kijk eens om je heen. 

Geef elkaar een hand 

wij zijn niet alleen 

Want we kunnen samen spelen, 

samen zingen, samen delen. 

Ook al zijn we nog maar klein 

wij kunnen ook vrienden zijn! 
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Die vrienden brachten hem bij Jezus 

Dat was niet zo makkelijk. Jezus was in een huis en dat huis was vol met 

mensen. Ze lieten de vrienden er niet door. Hoe moeten ze nu bij Jezus 

komen?  

          Laat ons erdoor, ga opzij! 
                             (melodie: Vader Jacob)  

Laat ons erdoor (2x) 

Ga opzij! (2x) 

Wij willen naar Jezus. (2x) 

Ga opzij! Laat ons erbij!  

 

Om bij Jezus te komen, moest hij door het dak naar 

beneden. 

De vrienden bedachten een oplossing: ze klommen op het dak. Dat was 

een plat dak in die tijd. Daar maakten ze een gat in het dak, bonden 

touwen aan het matras van hun vriend en lieten hem zo naar beneden 

zakken.  

                   Door het dak heen 
             (melodie: Helikopter mag ik met je mee)  

                Door het dak heen, door het dak heen  

                aan vier touwen naar omlaag. 

                Zo kan hij toch genezen worden, 

                want zo kan hij bij Jezus zijn. 

                Door het dak heen, door het dak heen 

              dan wordt het echt fijn! 
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Jezus ziet het geloof van de vier vrienden en maakt de 
zieke man beter. 

Toen kon de man lopen. Hij was vast heel blij. Ik zou een feestje 
geven als ik hem was. Om te vieren, dat hij beter is en om God te 
bedanken! 

 

 

Afsluiting 

Kerk op schoot is nu bijna afgelopen, maar voordat we naar huis 
gaan, bidden we samen: 

Lieve God, Dank U wel! 
Dat we hier samen mochten zijn om te zingen en spelen 

Om samen te horen, te zien en te voelen. 
We zijn blij, dat we hier mochten zijn met elkaar en met U. 

Blijft U bij ons als we straks weer naar thuis toe gaan? 
Daarom bidden we nu samen: Amen 

 



 
De volgende viering staat gepland op: 

16 februari 2025 

Hou deze datum alvast vrij in jullie agenda! De andere 

data in 2025 staan gepland op 1-6, 12-10 en 21-12. 

Heb je opmerkingen of suggesties voor KerkOpSchoot? 

Lijkt het je leuk om eens mee te denken en mee te 

helpen in de voorbereiding? Laat het ons weten!      

Sandra de Jong - Eilers (kos@kerk-de-ark.nl, 

010-4611655 of 06-40498393) 

Op de hoogte blijven van Kerk op Schoot en andere 

activiteiten die in De Ark plaatsvinden? 

Abonneer je op de nieuwsbrief via www.kerk-de-
ark.nl! 

mailto:sdejong@spectrum-spco.nl

