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Orgelspel
We gaan staan
Rienk wordt binnengebracht
Stilte
Bemoediging en groet
We gaan zitten
Inleidend woord
Aansteken van de kaarsen
Zingen, samen met het koor NLB 1005: 1,2 en 5

Christ, Be Our Light

Longing for light, we wait in darkness.
Longing for truth, we turn to you.
Make us your own, your holy people,
light for the world to see.

Christ be our light!

Shine in our hearts. Shine through the darkness.
Christ, be our light!

Shine in your church gathered today.

Longing for peace, our world is troubled.
Longing for hope, many despair.

Your word alone has power to save us.
Make us your living voice.

Christ be our light!

Shine in our hearts. Shine through the darkness.
Christ, be our light!

Shine in your church gathered today.

Gebed

Many the gifts, many the people,
many the hearts that yearn to belong.
Let us be servants to one another,
making your kingdom come.

Christ be our light!

Shine in our hearts. Shine through the darkness.
Christ, be our light!

Shine in your church gathered today.

Woorden van herinnering

Sophie van den Berg namens de kleinkinderen
Job van den Berg namens zus en broers
Gedicht door Jeroen van den Berg namens kinderen

Samenzang Psalm 89: 1 en 7

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied

des Heeren milde gunst, het werk aan ons geschied.
Mijn mond verkondigt, Heer, aan komende geslachten
hoe Gij uw trouw betoont aan hen die U verwachten.
Uw goedertierenheid rijst op en gaat zich welven,

een altijd veilig huis, vast als de hemel zelve.

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,
Zij gaan in vrede voort, zij wandelen voor uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.



Schriftlezing: Hebreeén 11:1 t/m 3 en 8 t/m 16 (NBV21)

'Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt,
het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. 20Om hun geloof
werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. *Door geloof komen we tot
het inzicht dat het heelal door het woord van God geordend is, dat dus het
zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

¥Door zijn geloof ging Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam op weg
naar een plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij ging op weg zonder

te weten waarheen. °Door zijn geloof trok hij naar het land dat hem beloofd
was maar hem nog niet toebehoorde. Samen met Isaak en Jakob, mede-
erfgenamen van de belofte, woonde hij daar in tenten Yomdat hij uitzag naar
de stad met fundamenten, door God zelf ontworpen en gebouwd. '"Door haar
geloof ontving ook Sara, hoewel ze onvruchtbaar was gebleven en niet meer in
de bloei van haar leven was, de kracht om een kind voort te brengen, en wel
omdat ze vertrouwde op degene die de belofte had gedaan. *Zo bracht één
man, wiens kracht al gestorven was, ontelbaar veel nakomelingen voort, zo veel
als er sterren aan de hemel zijn en zand op het strand langs de zee.

13Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was hebben ze geen
werkelijkheid zien worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en

ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.
“Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.
PEn daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren,
anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. *Nee, ze keken reikhalzend uit
naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor
hun God genoemd te worden en heeft Hij voor hen een stad gereedgemaakt.

Intercession zingt Psalm 121
Total Praise
Lord, I will lift my eyes to the hills

Knowing my help is coming from You
Your peace You give me in time of the storm

You are the source of my strength
You are the strength of my life

I lift my hands in total praise to You
Amen, Amen.

Overdenking

Intercession zingt

Lord of all Hopefulness

Lord of all hopefulness, Lord of all joy,

Whose trust, ever child-like, no cares can destroy,
Be there at our waking, and give us, we pray,

Your bliss in our hearts, Lord at the break of the day.

Lord of all eagerness, Lord of all faith,

Whose strong hands were skilled at the plane and the lathe,
Be there at our labors, and give us, we pray,

Your strength in our hearts, Lord at the noon of the day.

Lord of all kindliness, Lord of all grace,

Your hands swift to welcome, your arms to embrace,
Be there at our homing, and give us, we pray,

Your love in our hearts, Lord at the eve of the day.

Lord of all gentleness, Lord of all calm,

Whose voice is contentment, whose presence is balm,
Be there at our sleeping, and give us, we pray,

Your peace in our hearts, Lord at the end of the day.

Dankwoord namens de familie



Samenzang U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Een toekomst vol van hoop : Niemand anders, U alleen,
‘ leidt ons door dit leven heen.
In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog, We gaan staan
biddend om een nieuwe morgen,

om een toekomst vol van hoop. Zegen

Ook al zijn er duizend vragen, Uitdragen van Rienk

al begrijpen wij U niet,
U blijft ons met liefde dragen,
U die alles overZiet.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.
Jezus heeft het ons gebracht.
Mens, als wij, voor ons gebroken
in de allerzwartste nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;
dat heeft U aan ons beloofd.
Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen.

U bent God, de Allerhoogste,
God van onbegrensde macht.
Wij geloven en wij hopen
op het einde van de nacht.

U geeft een toekomst vol van hoop;

dat heeft U aan ons beloofd.

Niemand anders, U alleen,

leidt ons door dit leven heen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om de familie de hand te drukken.



